
Bericht van oma en opa! 

Wij sturen jullie twee foto’s 

Misschien niet de mooiste  

Print ze zachtjes uit, al is het in het grijs 

Zo kunnen jullie knuffelen op afstand 

Toen jullie klein waren hebben we jullie knuffelen geleerd 

En we zijn zo bang dat je het nu niet meer doe en vergeet 

Knuffelen, zwaaien op afstand het is niet anders het moet nog even 

Wel jammer dat we deze tijd zo moeten missen 

We zien jullie ook op afstand zo groeien en wijs worden 

En over een paar jaar zullen jullie zeggen “opa doe niet zo stom” 

Voor oma zal het anders zijn, dan hoeven jullie niet stoer te zijn 

Dus print ze uit en leg ze onder jullie kussen, zodat je het knuffelen niet vergeet 

En hou je vast, als alles weer normaal is hebben wij een knuffel in gedachte, 

waar we op aan oefenen zijn!  


